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Inleiding  
De geschiedenis van de kerk is het leven van de kerk.  
 
Maar voordat wij de geschiedenis leren kennen willen we graag een introductie geven over de 
Koptische achtergrond. 

 
Wat is de beteknis van het woord “Kopt”  
Het woord “Kopt” stamt uit het Griekse Woord “Aegyptius”, dat voortkomt uit het Oud-Egyptische “Ha 
Ka Ptah”, huis van de God. Ptah, een van de namen van de Oud Faraonische Hoofdstap Memphis, 
vlak bij het huidige Cairo.  
 
“Orthodox” is Grieks voor rechgelovig, Dus Koptisch heeft betrekking op nationaliteit en orthodox heeft 
betrekking op geloof.  
 

De Koptische taal 
Vind zijn oorsprong in het Faraonisch en Grieks. Het was vroeger de taal van Egypte. In de tweede 
eeuw werden de Faraonische letters vervangen door het Griekse alfabet. Waaraan zeven letters uit 
het Demotische schrift zijn toegevoegd om klanken te vertolken, die in het Grieks niet voorkomen. Na 
641 A.D. werd de Arabische taal meer en meer de spreektaal in Egypte. Pas in de 15e eeuw stierf het 
Koptische als sproken taal uit, om als kerktaal te blijven bestaan, en wordt heden ten dagen in Egypte 
en buiten Egypte in de kerk geleerd.  
 

Waarom moeten wij de geschiedenis van de kerk bestuderen? 
 De geschiedenis van de kerk is een gedeelte van het leven van de mens. De kerk is niet 

alleen het gebouw maar ook de gelovigen als één lichaam onze Heer Jezus Christus met als 
het hoofd.  
  

 Door het bestuderen van de geschiedenis zowel de positieve als negatieve punten krijgen wij 
veel ervaring om een goede toekomst te funderen voor de kerk.  
 

 Door het bestuderen van de geschiedenis zien wij ook het werk van God in zijn kerk van 
generatie tot generatie. We zien ook het werk van God via de mensen en hoe de mens een 
belangrijk punt is voor het werk van God.  

 

Hoe kunnen wij de geschiedenis van de kerk leren kennen?  
 Door het bestuderen van de geschiedenis van de patriarchen van St. Marcus tot en met nu 

onze Paus Tawadros de tweede, de 118e patriarch.  
 
 Door het bestuderen van de concilies en de vaders van de concilies zoals St. Athanatius, St. 

Cyrilus en St. Dioskorus etc.  
 

 Door het bestuderen van de geschiedenis van de martelaren. We hebben martelaren voor het 
geloof die zichzelf opofferde voor de liefde van God zoals Mari Girgis en St. Demiana.  
  

 Door het bestuderen van de geschiedenis van het monnikschap. En het bestuderen van de 
vaders van het monnikschap zoals St. Antonius, St. Macarius en St. Pachomius etc.  
 

 Door het bestuderen van geschiedenis van de Koptische literatuur. Dit is met name wat onze 
Kerkvaders hebben geschreven zoals St. Jerome, St. Augustinus en St. Palladium (die het 
boek het paradijs van de woestijnvaders had geschreven).  

 
 

 

 
 



Hoofdstuk 1. Het tijdperk van de apostelen en hun discipelen  
 

Wie is de eerste Christen in Egypte?  
St. Marcus ging naar Alexandrië en onderweg waren zijn sandalen gescheurd. Hij ging naar een 
schoenmaker genaamd Anianus die tijdens het maken van zijn schoen zichzelf had geraakt en 
gewond raakte. Hij riep op dat moment: Oh enige God en toen St. Marcus dit hoorde bad hij tot God 
en genas hem. Anianus nam St. Marcus mee naar huis en zo werd heel zijn huis Christelijk en werden 
gedoopt door St. Marcus.   
 
Vanaf dat moment werden meer mensen gedoopt en leerde het geloof door St. Marcus. De heidenen 
begonnen zich te irriteren omdat veel van hun volgers door St. Marcus Christen werden en zo 
bedachten ze een plan om hem te doden. De Christelijke gemeenschap in Alexandrië zeiden tegen St. 
Marcus dat hij tijdelijk weg moest gaan omdat het gevaarlijk werd. St. Marcus had voor dat hij ging 
Anianus als Bisschop gewijd. Daarnaast had hij priesters en zeven diakenen gewijd om hem te 
helpen. St. Marcus reisde naar Rome op verzoek van St. Paulus de apostel.  
 
2 Timotheüs 4:11. Alleen Lucas is nog bij mij. Haal Marcus af en breng hem mede, want hij is mij van 
veel nut voor de dienst. 
 

Het evangelie volgens St. Marcus 
De gelovigen in Alexandrië vroegen aan St. Marcus om alles wat hij geleerd heeft van onze Heer 
Jezus Christus op te schrijven zodat hun kinderen konden leren en zo schreef St. Marcus het eerste 
evangelie van de wereld.  
 

De eerste liturgie  
St. Marcus heeft als eerste de liturgie geschreven die hij heeft gezien van onze Heer Jezus Christus 
zelf in zijn huis tijdens het laatste avondmaal. De paus Cyrilus de 24ste paus van Alexandrië heeft een 
aantal aanpassingen toegevoegd en daarom wordt deze liturgie de liturgie van Cyrilus genoemd dat 
afkomstig is van St. Marcus.  
 

Het martelaarschap van St. Marcus  
Tijdens de Paasviering in het jaar 68 A.D. hebben de heidenen de apostel gegrepen en bonden hem 
met zijn hoofd vast aan de staart van een paard en sleurden door de straten van Alexandrië tot dat 
zijn hoofd eraf scheurden en zo ontving hij de kroon van martelaarschap. Daarna wilden de heidenen 
het lichaam van St. Marcus verbranden en hadden het vuur gestoken en op het moment dat zij het 
lichaam in het vuur wilden gooien, kwam er een hevige windvlaag en donderslag met veel regen 
waardoor het vuur werd geblust. De heidenen werden omgeven door angst en lieten het lichaam 
achter waarnaar vervolgens de gelovigen het lichaam meenamen en het begroeven in de kerk dat 
vernoemd is naar St. Marcus en onder het altaar.  
 

Hoe werd het Christendom verspreidt in Alexandrië?  
Toen St. Marcus naar Egypte kwam hadden de Egyptenaren al eerder over het Christendom gehoord 
van de Egyptische Joodse gemeenschap die aanwezig waren in Jeruzalem met Pinksteren. 
Handelingen 2:5-13. Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken 
onder de hemel; 6en toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want 
een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 7En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij: Zie, 
zijn niet al dezen, die daar spreken, Galileeërs? 8En hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen 
taal, waarin wij geboren zijn? 9Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en 
Kapadocië, Pontus en Asia,10Frygië en Pamfylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, en hier 
verblijvende Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, 11Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in 
onze eigen taal van de grote daden Gods spreken. 12En zij waren allen buiten zichzelf en geheel met 
de zaak verlegen, en zij zeiden de een tot de ander: Wat wil dit toch zeggen?13Maar anderen zeiden 
spottend: Zij hebben te veel zoete wijn gehad! 
 
 
 



St. Lucas had zijn evangelie geschreven voor zijn vriend Teofilus die in Alexandrië woonden. 
Lucas1:4. Aangezien velen getracht hebben een verhaal op te stellen over de zaken, die onder ons 
hun beslag hebben gekregen, 2gelijk ons hebben overgeleverd degenen, die van het begin aan 
ooggetuigen en dienaren van het woord geweest zijn, 3ben ook ik tot het besluit gekomen, na alles 
van meet aan nauwkeurig te hebben nagegaan, dit in geregelde orde voor u te boek te stellen, 
hoogedele Teofilus, 4opdat gij de betrouwbaarheid zoudt erkennen der zaken, waarvan gij onderricht 
zijt. 
 

De eerste theologische school  
In Alexandrië was er een heidense school die de leer van afgoden leerden en ook andere vakken 
zoals filosofie en sterrenkunde. St. Marcus opende de eerste Christelijke theologische school in 
Alexandrië ter wereld. Hij leerde hun naast de standaard vakken ook filosofie en Christelijke theologie.  
 

 De directeur van de theologische school werd als tweede beschouwd na de paus van 
Alexandrië. En vele directeuren werden later ook patriarchen. 

 De school bleef 600 jaar in Alexandrië en werd verplaats naar het klooster van St. Macarius 
en daar bleef de school 400 jaar tot het einde van de vervolging van de Christenen.  

 De paus van Alexandrië werd de rechter van de wereld genoemd. Omdat de paus altijd 
hoogopgeleid was in de theologie.  

 

De poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen Mattheus 16:18 
De Koptische kerk sinds het gesticht werd was de vijand van de vrede tegen de kerk aan het strijden 
met verschillende manieren. Zoals in de eerste en de tweede eeuw met de heidense leer van de 
heidense school. Daarna begon het tijdperk van het martelaarschap.  
 

Het tijdperk van het martelaarschap  
Vanaf de derde eeuw werd de kerk onderdrukt door verschillende soorten moeilijkheden en keizers. 
Met name het begin van de regering van Diocletianus in het jaar 284 - 305. Deze tijdperk is in 10 
fasen gekomen. De 10 fasen zijn 10 romeinse keizers die regeerde vanaf het begin Keizer Neron en 
de laatste Diocletianus.  
 

Wat zijn de redenen dat de romeinen de christenen vervolgden?  
 De keizers die het christendom vervolgden hadden verschillende redenen. De keizer Neron 

had wellicht psychische problemen en dit resulteerde in het doden van zijn broer, moeder, 
vrouw en zijn leraar en tot slot zichzelf op 32-jarige leeftijd. Hij vermoorden de Christenen als 
sport en entertainment. Hij was ook de brandstichter van Rome en gaf de schuld des tijds aan 
de Christenen.  
 

 Keizer Decius was bezorgd om de beeldenverering en vervolgden de Christenen om de 
afgoderij te behouden.  

 
 Keizer Marcus Aurelius voelde dat het Christendom tegenstrijdig was met de afgoderij van de 

beeldenverering.  
 

 Keizer Diocletianus was tegen de Christenen omdat hij dacht dat zij de stichters waren van 
een revolutie tegen hem.  

 
Ondanks de vervolging en moeilijke tijden die de kerk heeft doorstaan heeft het diepgang en 
verspreiding van het geloof gezorgd maar ook standvastigheid zoals de mooie voorbeelden van Mari 
Girgis en St. Demiana.  
 
 
 
 
 



Waarom hielden de marterlaren van de marteldood?  
1. Ze leerden de glorie van het leiden begrijpen. 2 Korinthiërs 4:17 Want de lichte last der 

verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig 
gewicht van heerlijkheid. 

o Volharding in gezindheid van Christus. Filippenzen 1: 29 Want aan u is de genade 
verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden. 

 
2. Zij wisten dat zij vreemdelingen voor de wereld zijn. 

o  Hebreeën 13:14 Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de 

toekomstige.  
o 2 korinthiers 5:6-8 Daarom zijn wij te allen tijde vol goede moed, ook al weten wij, dat 

wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in den vreemde 
zijn 7– want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen –8maar wij zijn vol goede 
moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here 
onze intrek te nemen. 

o 1 Petrus 2:11 Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u 
onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel;  
 

3. Uit liefde voor God hadden zij het gevoel om iets terug te geven. St. Polycarpus werd 
geconfronteerd om zijn geloof te verlaten en zei: Ik heb 86 jaar geloofd in hem en niks slechts 
ervaren van Hem hoe kan ik hem nu nog verlaten?  

 

De kerk en de martelaarschap  
De kerk motiveerde om het geloof te behouden en de gevangenen te bezoeken en te sterken. Na hun 
martelaarschap zorgden de gelovigen dat de lichamen bewaard werden en dit bewijst de 
standvastigheid van de kerk. Daarnaast is het bewaren van de relikwieën als zegen voor de kerk. De 
kerk zorgden ervoor dat de bibliografie van de heilige marterlaren in leven werd gehouden door het op 
te schrijven en door te geven van generatie tot generatie. In deze tijdperk verschenen ook de 
belijders.  
 

Wie zijn de belijders?  
Dat zijn de gelovigen die standvastig waren in het geloof en het leiden verdroegen en de 
moeilijkheden van de martelingen maar niet stierven voor verschillende redenen. Voorbeeld is St. 
Samuel de belijder.  
 

Wat is de rang van een marterlaar van de kerk?  
De kerk plaatst de marterlaren en de belijders na de Maagd Maria en de hemelingen en de profeten 
en apostelen.  
 

 



Hoe kunnen wij het martelaarschap leven?  
St. Augustinus heeft gezegd dat als wij net als met de mentaliteit van de marterlaren leven zal God 
ons toerekenen aan de rangen van de martelaren. De martelaren begeerde niets van wereld. St. 
Augustinus zei: Toen ik voor niets meer bang was en niets meer begeerde  zat ik aan het toppunt van 
de aarde. Een der wijzen zei ook wees blij niet om de begeerte die je hebt ontvangen maar om een 
begeerte die je hebt overwonnen. Hebreeën 12:4Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden 
in uw worsteling tegen de zonde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 2. Het Koptische monnikschap  
 

Wat betekent monnikschap?  
Het monnikschap is het losmaken van al om te verbinden met God. Het monnikschap is ook het leven 
van de engelen. De kerkvaders zeggen er is geen hogere dan de eervolle rang van het monnikschap. 
Dit praktiseren zij door gebed, ascetisme (tevreden met weinig), zelfbeheersing, maagdelijke staat en 
kan alles zijn of haar leven loslaten en achterlaten.  
 

Waar is het monnikschap ontstaan?   
 Onze Heer Jezus Christus ging zelf naar de verlaten en afgelegen plekken bij de bergen om 

daar een bepaalde tijd door te brengen.  
 Elia de profeet heeft ook zo geleefd bij de Karmel gebergte. 1 Koningen 18.  
 Elisa de profeet heeft ook in de bergen in geleefd.  
 Johannes de doper heeft geleefd in de woestijn en werd een prediker in de woestijn.  

 

Wanneer is het monnikschap ontstaan?  
Vele Christenen gingen in de woestijnen aan het begin van de derde eeuw. De stichter van het 
monnikschap was St. Antonius in de vierde eeuw. De mensen die verlangden naar het kluizenleven 
gingen buiten de bewoonden gebieden leven in een grot of een klein huisje bouwen. Het huidige 
monnikschap is nog steeds volgende de traditie van St. Antonius de vader van alle monniken. St. 
Shenoete de archimandriet (de leider van de kluizenaars) en St. Pachomius van kononia 
(gemeenschapsleven) en tot slot St. Macarius de grote.  
 

De pilaren van het monnikschap  

Kluizenaarsleven  
Mattheus 19:21. Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit 
en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij. 

 Mattheüs 16:24-26. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, 
die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. 25Want ieder, die zijn leven zal 
willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, 
die zal het vinden. 26Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar 
schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? 

 Mattheüs 19:29. En een ieder, die huizen of broeders of zusters of vader of moeder of 
kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen meer terugontvangen en 
het eeuwige leven erven. 

 Mattheüs 10:37-39. 37Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie 
zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; 38en wie zijn kruis niet opneemt en 
achter Mij gaat, is Mij niet waardig. 39Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn 
leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. 

 Onze Heer Jezus Christus heeft het voorbeeld gegeven voor het monnikschap met als 
duidelijke voorbeeld: in Mattheüs 8:20 En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en 
de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd 
neer te leggen.  

 

De maagdelijke staat  
 Mattheüs 19:9-12 HTB.  9Luister goed, Ik zeg u: iemand die zijn vrouw verlaat en daarna 

opnieuw trouwt, pleegt overspel. Tenzij zijn eerste vrouw gemeenschap met een andere man 
heeft gehad.’ 10Jezusʼ leerlingen zeiden: ‘Als de verhoudingen tussen man en vrouw zo 
liggen, kun je beter niet trouwen.’ 11‘Niet iedereen zal begrijpen wat Ik nu ga zeggen,’ zei 
Jezus. ‘Het is alleen voor de mensen die God het inzicht geeft.12Sommige mensen kunnen 
niet trouwen, omdat zij nu eenmaal zo geboren zijn. Anderen kunnen niet trouwen, omdat zij 
door mensen ongeschikt voor het huwelijk zijn gemaakt. Weer anderen trouwen niet, omdat zij 
daar ter wille van het Koninkrijk van de hemelen van afzien. Laat ieder die het begrijpt, dit 
aannemen.’ 

 1 Corinthiërs 7:7. Ik zou wel willen, dat alle mensen waren, zoals ikzelf. Doch iedereen heeft 
van God zijn bijzondere gave, de een deze, de ander die. 



 1 Corinthiërs 7:32-38. 3En ik wilde wel, dat gij zonder zorgen waart. Wie niet getrouwd is, 
wijdt zijn zorgen aan de zaak des Heren, hoe hij de Here zal behagen.33Maar hij, die 
getrouwd is, wijdt zijn zorgen aan aardse zaken, hoe hij zijn vrouw zal behagen, en hij is 
verdeeld. 34Zowel zij, die geen man meer heeft, als de jongedochter, wijdt haar zorgen aan 
de zaak des Heren, om heilig te zijn naar lichaam en geest. Maar zij, die getrouwd is, wijdt 
haar zorgen aan aardse zaken, om haar man te behagen. 35Dit zeg ik in uw eigen belang, 
niet om u een strik om te werpen, maar lettende op de betamelijkheid en de onverdeelde 
toewijding aan de Here. 6Vindt nu iemand, dat hij jegens zijn jongedochter niet betamelijk 
handelt, indien zij reeds wat ouder wordt, en het zo behoort te geschieden, hij doe, wat hij wil; 
het is geen zonde, laten zij trouwen.37Doch hij, die, in zijn gemoed vast overtuigd, niet 
genoodzaakt wordt en macht heeft over zijn wil en hiertoe bij zichzelf besloten heeft, zijn 
jongedochter ongerept te laten blijven, zal wèl doen. 38Wie dus zijn jongedochter uithuwelijkt, 
doet wèl, en wie haar niet uithuwelijkt, doet beter. 

 

De vrijwillige armoede  
De vrijwillige armoede betekent het vergeten van hun eigen levensbehoefte en in het verdragen van 
moeilijkheden.  

 Deuteronomium 8:11-14. Neem u ervoor in acht, dat gij de HERE, uw God, niet vergeet door 
zijn geboden, zijn verordeningen en zijn inzettingen, die ik u heden opleg, te 
verwaarlozen, 12opdat, wanneer gij eet en verzadigd wordt, goede huizen bouwt en die 
bewoont, 13uw runderen en kleinvee zich vermenigvuldigen en uw zilver en goud zich 
vermeerderen, ja, al wat gij hebt, zich vermeerdert, 14uw hart zich niet verheffe, en gij 
de HERE, uw God, vergeet, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heeft, 

 Spreuken 30:8-9. Houd valsheid en leugentaal verre van mij, geef mij armoede noch rijkdom, 
voed mij met het brood, mij toebedeeld; 9opdat ik, verzadigd zijnde, U niet verloochene en 
zegge: Wie is de HERE? noch ook, verarmd zijnde, stele en mij aan de naam van mijn God 
vergrijpe. 

 2 Corinthiërs 6:10. als bedroefd, maar altijd blijde; als arm, maar velen rijk makend; als niets 
hebbend en toch alles bezittend. 

 

Gehoorzaamheid  
 Hebreeën 5:8. en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit 

hetgeen Hij heeft geleden, 
 Filippenzen 2:8. 8En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is 

gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. 
 Titus 3:1. Herinner hen eraan, dat zij zich aan overheid en gezag onderwerpen, gehoorzaam, 

tot alle goed werk bereid zijn, 
 

Het gedrag van een monnik  
Het gedrag van hoe monniken zich moeten gedragen zijn geschreven in de boeken van de stichters 
van het monnikschap.  

 Reinheid van het lichaam en gedachte, zelfbeheersing en maagdelijke staat 
 De armoede, nederigheid, simpel kleden, houdt niet van lof van de mensen, geen zelfliefde of 

egoïsme en ook niet van opvallen.  
 Afzonderlijk en zelf geïsoleerd, stille plaats en ook zelf in stilte zijn, verlaat het klooster niet 

alleen in noodgevallen.  
 Ten alle tijden bidden 
 Ten alle tijden vasten en niet veel eten  
 Het werken (in het klooster) en geven van aalmoezen aan de armen.  
 Geduldig en niet bekommerend.  
 Gehoorzaamheid aan de leiders volgens de leer uit de Bijbel.  
 Eerbiedig in godsvreze  
 Vergevend en liefde voor de vreemdelingen  
 Hulp bieden aan de zieken  
 Afstand nemen van roddelen, liegen, sluwheid en boosheid.  

 



Inwijding van de monnik 
Voor de inwijding gaat de jonge man of vrouw door twee periodes. De eerste periode is een periode 
van beproeving waarin de jonge man of vrouw een licht blauw of grijs gewaad krijgt. De tweede 
periode krijgt hij/zij een nieuwe naam. Na deze periodes kan de abt van het klooster bepalen of 
diegene het monnikschap aankan. De inwijding gaat als volgt:  
 

 De jonge man of vrouw gaat op de grond liggen en wordt gedekt met een doek als symbool 
voor de dood van de wereld.  
 

Kleding van de monnik  
Een monnik heeft een zwart gewaad/tuniek en om zijn middel onder zijn tuniek een lederen riem. Op 
zijn hoofd heeft hij een Colonsowa op. De Eskeem zijn twee slierten van leder versierd met kruizen. 
De oudere monniken dragen de Eskeem.   
 

De monnikschap soorten  
1. Het isolerende leven  
De isolerende monnik leeft geheel alleen en gaat naar de kerk om communie te ontvangen en zijn 
biechtvader te spreken. Een paar voorbeelden van vaders die het isolerende leven leefden zijn St. 
Paulus en St. Shenoute de Archmedriet.   
2. Het gezamelijke leven  
Deze soort van monnikschap is gesticht door St. Antonius. De monniken leven in een bepaald 
gebied samen maar in gescheiden cellen.  
3. Het kanonische leven  
Het kanonische leven is gesticht door St. Pachomius. De monniken leefden gezamenlijk binnen de 
muren van het klooster. Ze hadden vaste tijden voor het gezamenlijk eten, bidden en werken.  

 

De invloed van het Egytpische monnikschap  
Het monnikschapsleven begon in Egypte. St. Athanatius de apostolische schreef de biografie van St. 
Antonius de stichter van het monnikschap. St. Athanatius nam de biografie mee naar Rome en daar 
leerden de mensen het monnikschapsleven kennen. Velen mensen gingen ook naar Egypte om het 
monnikschapsleven te leren in Egypte. Zoals St. Arsenious de leraar van de koningskinderen en St. 
Maximus en St. Domadius de zonen van de Romeinse Keizer.  
 

De stichters van het monnikschap  
In het kort het leven van: 
 

St. Antonius  
 De vader van alle monniken en stichter van het monnikschap  
 Geboren te Benisuwaif in het jaar 250 A.D en leefde tot het jaar 356 A.D.  
 Toen zijn vader stierf en deze vers hoorde in de kerk: als je volmaakt wil zijn, ga dan naar 

huis, verkoop alles wat je bezit en geeft de opbrengst aan de armen. Mattheus 19:21.  
 St. Antonius verkocht al zijn bezit en gaf het aan de armen en bracht zijn zus naar een 

maagdenhuis. 
 Hij zonderde zich af buiten de bewoonde wereld aan een meer en zag een vrouw baden hij 

sprak haar aan om te vertrekken en dat ze zich niet voor hem moest baden. Zij antwoordde 
als je echt wil afzondere ga dan diep de wildernis in.  

 Hij besloot dieper de wildernis in te trekken en leefde in de woestijn vlakbij de rode zee. 
 St. Antonius had na enige tijd last van verveling en daarom verscheen de engel van de Heer 

en zag dat de engel ging werken en bidden. Hij zei tegen St. Antonius doe dit en je zult rust 
vinden. Ook gaf de engel het gewaad wat later ook het monnikgewaad werd.  

 St. Antonius was de eerste die het monnikschap gaf en leerde en kreeg later discipelen. 
 

St. Pachomius  
 De vader van het gezamelijke leven 
 Geboren te Thebe in Luxor in het jaar 290 A.D. en leefde tot  
 Beide ouders waren heidenen en noemden hem Pachom wat Adelaar betekend.  
 Verafschuwde de levenswijze van de afgodenaanbidders en geloofden niet in de beelden. 



 Hij ging in dienst van het romeinse leger.  
 Op een dag was hij onderweg naar Ethiopië met een groep soldaten en hadden geen water 

meer. De christen gaven hun te drinken en zorgden goed voor hun.  
 St. Pachomius besloot na dat hij terug zou komen van zijn reis om Christen te worden.  
 Hij ging naar het klooster en werd een discipel van St. Palamon. 
 Hij stichtte het gezamenlijke leven met daarbij vaste tijden voor gezamenlijke gebeden en 

eten. 
 

St. Macarius de grote 
 De lamp in de wildernis  
 Geboren te Shabsheer – Menuf  in het jaar 300 A.D.en leefde tot het jaar 392 A.D.  
 Zijn vader was een priester en was ook werkzaam als boer.  
 Hij werd verplicht om te trouwen maar bleef in een maagdelijke staat.  
 Toen zijn vrouw stierf besloot hij zichzelf af te zonderen buiten de bewoonde plaatsen. 
 Hij werd ingewijd als priester en diende de kerk. 
 Een vrouw zondigde en werd zwanger en beschuldigde St. Macarius dat hij de zonde met 

haar gepleegd had. Ze kon niet bevallen tot dat zij de waarheid vertelde en toen wilde de 
mensen zich verontschuldigen en voordat ze daar aangekomen waren ging St. Macarius Naar 
de woestijn. 

 Een engel verscheen aan hem en zei dat hij veel zonen zou krijgen en de berg van Sheheet 
van hem zou worden. 

 Leefde in de woestijn van Wadi el Natroun in de woestijn van Sheheet 
 Hij stichtte het klooster van El Baramos. 

 

St. Shenoute  
 De archmedriet  
 Geboren te Shandaweil in Akhmim in het jaar 348 A.D. en leefde tot het jaar 466 A.D.  
 Hij hielp op jonge leeftijd zijn vader als schapen herder.  
 Hij vaste tot zonsondergang en gaf zijn eten aan de herders.  
 Zijn oom was St. Begol en hij profeteerde over dat St. Shenoute hem zou zegenen.  
 St. Begol kreeg een droom dat St. Shenoute een monnik zou worden. 
 St. Begol kleedde St. Shenoute het monniken tuniek op jonge leeftijd.  
 Na het overlijden van St. Begol hoorde de monniken een stem: Shenoute is de archmedriet.  
 Op dat moment werd St. Shenoute de leider van ongeveer 4000 monniken en nonnen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 3. De concilies  
 

Wat is concilie?  
Een concilie is een vergadering tussen de kerkvaders. Tijdens een concilie worden zaken besproken 
die betrekking hebben over de kerk.  
 

Wat zijn de soorten concilies?  
 Algemene concilies  

Dit zijn vergadering waarin de bisschoppen bijeenkomen zoals de synodes waarin de paus en 
de bisschoppen bepaalde punten die betrekking hebben op de kerk bespreken.  

 Lokale concilies  
Dit zijn vergaderingen binnen een bisdom. De bisschop vergadert met de priesters.  

 Oecumenische concilies  
Dit zijn wereldwijde vergaderingen waarbij verschillende verantwoordelijken kerkvaders en 
patriarchen van kerken bijeenkomen om belangrijke onderwerpen te bespreken die betrekking 
hebben op het geloof of de kerk. 

 

We hebben drie erkende concilies  
1. Het concilie van Nicea in het jaar 325 en de aanwezigen waren 318 bisschoppen.  
2. Het concilie van Constantinopel in het jaar 381 en de aanwezigen waren 150 bisschoppen.  
3. Het concilie van Efeze in het jaar 431 en de aanwezigen waren 200 bisschoppen.  

a. Het tweede concilie van Efeze in het jaar 449 en de aanwezigen waren 150 
bisschoppen. Het tweede conclie is geen oecumenische concilie maar een aanvulling 
op de eerdere concilie in Efeze.  

 
 

 Nicea Constantinopel Efeze 1 Efeze 2 

Van wie is de 
ketterij?  

Arius  de priester Macedonius de bisschop 
van Constantinopel 

Nastorus  de Bisschop van 
Constantinopel 

Utagi de diaken uit 
Constantinopel  

Ketterij  Jezus Christus is niet 
God maar geschapen is.  

De Heilige Geest is niet 
God maar is geschapen 
zoals de engelen.  

Jezus Christus heeft twee 
gescheiden naturen. De een 
menselijk en de ander 
Goddelijk.  
De maagd Maria heeft alleen 
het menselijke natuur 
gebaard.  

Hij wilde antwoord geven op 
de ketterij van Nastorius.  
Het lichaam van Jezus 
Christus was niet een echt 
lichaam en had alleen één 
Goddelijk natuur.  

Plaats  Nicea  Constantinopel Efeze  Efeze 

Tijd  325  381 431 449  

Aanwezigen 318 150 200 150 

De 
koning/keizer 

Constantijn Theodusius de kleine 
  

Welke 
Patriarch 

De paus Alexandros en 
zijn diaken St. Athanatius 

De paus Timotheüs de 
eerste   

De paus Cyrilus de grote en 
met hem was St. Shenoute 
de Archmedriet.  

De paus Dioskorus  

Conclusie  Arius werd 
geëxcommuniceerd 
 
De geloofsbelijdenis tot 
“aan zijn rijk komt geen 
einde” 
 
Het vaststellen van Pasen 
en is de eerste zondag na 
de Joodse Pascha.  

Macedonius werd 
geëxcommuniceerd.  
 
Ja we geloven in de Heilige 
Geest is toegevoegd aan 
het geloofsbelijdenis.  

 

Nastorius werd 
geëxcommuniceerd.  
 
Wij verheffen u Moeder 
Gods werd toegevoegd als 
intro van het 
geloofsbelijdenis.  

Utagi werd vrijgesproken na 
zijn berouw en terugkeer.  
 
De bisschop Valipianus van 
Constantinopel is 
geëxcommuniceerd. Omdat 
hij de leer van Nastorius 
ging onderwijzen.  

 
 
 
 



Hoofdstuk 4. De eerste splitsing (Chalcedon jaar 451) 
Tijdens het concilie van Chalcedon in het jaar 451 splitste de kerk in tweeën. Deze concilie is niet 
erkent door onze kerk.  
 

Waarom is het concilie van Chalcedon niet erkent? 
 De bisschop van Rome Leon de eerste was niet met de voorgaande Efeze 2 concilie eens. Hij 

werd geëxcommuniceerd omdat hij in dezelfde ketterij geloofde zoals Valipianus.  
 De paus St. Dioskorus en de orthodoxe bisschoppen hadden eerste bijeenkomst bijgewoond 

en werden tegen gehouden om de andere bijeenkomsten bij te wonen en die werden in het 
geheim gehouden.  

 De concilie van Chalcedon hebben de uitgangspunten van de voorgaande concilie uit Efeze 2 
afgekeurd en de Paus St. Dioskorus en Utagi geëxcommuniceerd en Valipianus 
teruggebracht.  

 

De geschiedenis van de spitslingen  
We waren in oorsprong één kerk we hadden één bijbel en één geloof in Jezus Christus.  
 

Wat waren de grootste kerken in de eerste eeuwen? 
1. De kerk van Jeruzalem (de moederkerk) 
2. De kerk van Alexandrië (het centrum van wijsheid en cultuur)  
3. De kerk van Rome (Het politieke centrum)  
4. De kerk van Antiochie (het centrum van het oosten)  
5. De kerk van Constantinopel (het nieuwe Rome)  

 
Alle deze kerken hadden één geloof tot aan de vijfde eeuw. Na de concilie van Chalcedon splitste de 
kerk in twee soorten:  
 

 Orthodoxe kerken niet Chaldeconisch 
1. De koptische Orthodoxe kerk in Alexandrië  
2. De Syrische orthodoxe kerk in Antiochie  
3. De Armeense orthodoxe kerk in Antelias in Libanon en Edzjmiatsin in Armenië  
4. De Indiase orthodoxe kerk in India  
5. De Eritrese orthodoxe kerk 
6. De Ethiopische kerk  

 
 Chalcedonische kerken  
Dit zijn de byzantijnse en Romeinse kerken en daaruit is de protestantse en de evangelische kerk 
ontstaan.  
1. Rooms Orthodoxe kerk bestaat uit 16 kerken. (Antiochie, Alexandrië, Jeruzalem, Griekenland, 

Rusland, Bulgarije, Roemenië, Georgia, Tsjechië, Slowakije, Polen, Finland, Servië en 
Albanië).   

 

De tweede splitsing (Romeinse en Byzantijnse kerken jaar 1053)  
Deze splitsing vond plaats in de elfde eeuw tussen het Romeinse en Byzantijnse rijk. Er was destijds 
een discussie tussen de bisschop van Rome en de bisschop van Constantinopel in het jaar 1053. De 
bisschop van Rome heeft een stuk in de geloofsbelijdenis van Nicea toegevoegd namelijk, “en de 
zoon”. 
 
Ja wij geloven in de Heilige geest die Heer is en het leven geeft die voortkomt uit de vader en de 
zoon. 
 
De bisschop van Constantinopel weigerde deze toevoeging aan de geloofsbelijdenis die geschreven 
was in Nicea door St. Athanatius de Apostolische. De Paus van Rome heeft de Bisschop van 
Constantinopel geëxcommuniceerd. De bisschop uit Constantinopel verklaarde dat de kerk van Rome 
begon met een ketterij en dit resulteerde in een splitsing. 
 
De kerk van Rome werd vanaf die tijd de Westerse, Katholieke of Latijnse kerk genoemd.  
 



De kerk van Constantinopel werd vanaf die tijd de Oosterse, Griekse kerk genoemd. De kerk van 
Constantinopel noemde zichzelf de orthodoxe Chalcedonische kerk. Dit deden ze om zichzelf te 
onderscheiden van de niet Chalcedonische kerken.  
 

Hoe zagen de kerken eruit na de tweede splitsing?  
1. Orthodoxe niet Chalcedonische kerken 
2. Orthodoxe Chalcedonische kerken  
3. Katholieke Kerk  

 
 

De derde splitsing (Protestisme en Katholiek jaar 1526) 
Het protestantisme ontstond als reactie tegen de Katholieke kerk dat destijds misbruik maakte van 
hun positie en behoefte aan macht en geld. In het jaar 1483 werd Martin Luther geboren in Duitsland. 
Na dat hij opgroeide werd hij een Katholieke monnik en zag het gedrag van de pausen binnen de 
katholieke kerk.  
 

Wat is de reden dat Martin Luther protesteerde tegen de Katholieke kerk?  
 Aflaat of kwijtschelding van zonden door betaling  
 Machtsmisbruik  

 
Er vond een ruzie plaats tussen de Leon de 10e Paus van Rome en Martin Luther. De Paus van Rome 
gaf de opdracht om alle boeken van Martin Luther te verbranden en andersom heeft Martin Luther alle 
canons van de kerk verbrand. Martin Luther weigerde de Paus te spreken en verklaarde zijn nieuwe 
stroming. De armen en de boeren volgden hem omdat zij geen geld hadden om een plek in de hemel 
te kopen volgens Leon de 10e de paus van Rome.  
 

Hoe verspreidde de leer van Martin Luther?  
 Hij won de prinsen tot zich door te zeggen dat zij de bezittingen van de kerk kunnen 

ombouwen tot ziekenhuizen en scholen.  
 Er was een Saksische Leider die een tweede vrouw tot zich wilde nemen en Martin Luther gaf 

daar toestemming. De Saksische leider heeft hierdoor toestemming gegeven om het 
protestantisme in die gebieden te verspreiden.  

 Martin Luther heeft een non genaamd Katrina tot vrouw genomen ondanks dat hij een 
katholieke monnik en priester was. Hierdoor gingen alle monniken en priesters die niet verder 
wilden gaan in de maagdelijke staat trouwen en hem volgen.  

 Hij gaf de vrijheid aan de mensen om zelf te bepalen hoe zij de bijbel interpreteren.  
 

De splitsing binnen de protestantse kerk  
De leer van Martin Luther heeft geleid tot verdere splitsingen. Elke regels die gecreëerd werden waar 
men niet mee eens was gaf aanzet tot nieuwe vertakkingen binnen de protestantse kerk.  
 
Aantal kerken binnen de protestantse kerk 
 

De anglicaanse kerk 
In jaar 1534 had de paus Clemens de 7e een geschil met koning Hendrik de 8e van Engeland. Het 
geschil ging om dat de koning van zijn vrouw wilde scheiden en de Paus er niet mee eens was. 
Koning Hendrik besloot om zijn eigen kerk te stichten en hij noemde zichzelf tot leider van de kerk. Hij 
benoemde een katholieke bisschop tot aartsbisschop van Canterbury.  
 
De anglicaanse kerk geeft toestemming aan de bisschoppen en priesters te trouwen en gebruiken 
alleen twee sacramenten namelijk de doop en de communie.  
 
 
 
 



Hoofdstuk 5. De koptische orthodoxe kerk  
In dit hoofdstuk zullen we de relatie tussen de Koptische orthodoxe kerk en de andere kerken.  
 

De katholieke kerk 
We zijn tot overeenstemming gekomen over de natuur van Jezus Christus. (Één natuur na 
menswording van God het woord). Maar er zijn nog punten waar we niet over eens zijn zoals: 

 Voortkoming van de Heilige Geest 
 Vagevuur 
 De maagd Maria is zonder zonde geboren 
 De ongelovigen gaan naar de hemel 

 
Dit zijn een aantal punten maar er zijn meerdere punten.  
 

De Rooms-orthodoxe Chalcedonische kerken 
We zijn tot overeenstemming gekomen over de natuur van Jezus Christus. We hebben de 
excommunicatie opgeheven tussen beide kerken. Maar we zijn nog steeds bezig met onze synodes 
voor verdere oplossingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 6. De expansie van de Koptisch orthodoxe kerk  
In de eerste eeuwen van het Christendom begon reeds vanuit Egypt de zending. Door monniken, 
priesters, kooplui, soldaten en vrome vrouwen uit Egypte werd het Evangelie in vele delen van de 
wereld gebracht. De evangelisatie begon in Zuid-Egypte verspreidde zich vanuit Aswan naar Soedan, 
Ethiopië, Palestina, Syrië, Cappadocie, Caesarea, Libië, Phrygrie, de Sinai en Jemen. In 330 A.D. 
wijde St. Athanatius de apostolische de het Christelijke legioen uit Thebe, Aangevoerd door Mauritius, 
bracht het Christendom in Zwitserland. Hij stierf er de marterdood met zijn gezellen in het jaar 285 
A.D.   
 
St. Johannes Cassianus, die lange tijd in de woestijn leefde in Egyptische kloosters, Stichtte naar hun 
voorbeeld in het jaar 410 A.D. de abdij (kloosterleven) van St. Victor in Marseille, Franrijk als één van 
de eerste Europese kloosters. In Ierland werd het christendom gepredikt door zeven Koptische 
monniken. In de volkskunst is de Koptische invloed merkbaar.  
 

De koptische Orthodoxe kerk in Nederland  
Sinds 1962 begon het aantal Kopten in Nederland toe te nemen. In 1977 werd de Koptisch Orthodoxe 
kerk officieel registreert. De toename van de Kopten riep in hen de behoefte aan een permanent 
kerkgebouw en een verblijvende priester. In 1982 diende de Koptische gemeenschap een verzoek in 
bij Z.H. Paus Shenouda III. In het jaar 1985 kwam naar aanleiding van het verzoek vader Arsenious 
naar Nederland. De Koptische Orthodoxe kerk in Nederland bloeit nog steeds tot de dag van vandaag 
en heeft kerken door heel het land:  
 

 De Maagd Maria kerk te Amsterdam 

 De Mari Mina kerk te Amsterdam 

 De Filopatier Mercurius kerk te Amsterdam 

 De Sint Marcus kerk te Den Haag 

 De Aartsengel Michaël & Sint Antonius kerk te Eindhoven 

 De Mari Girgis & Sint Demiana kerk te Utrecht 

 De Sint Paulus van Thebe Kerk te Leeuwarden 

 De Sint Athanatius kerk te Assen  

 De Maagd Maria & Sint Arsenious kerk te Kapelle 

 De Paus Kyrolos de VI kerk te Velsen.  
 
 


